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Durf te zijn een Daniël 

Durf alleen te staan

Durf een doel te hebben

Durf dat te zeggen

Het Wereldje

HANS DEVROE: DE GETUIGE. Uit de archieven van I.L.

Op zekere dag ontdekt de verteller, bibliofiel, te Antwerpen een antiquariaat in

uitverkoop. En vooral de merkwaardige oude verkoper. Hij snuffelt in de boeken,

koopt wat, keert terug, stelt vragen. Met het vermoeden dat iets niet klopt. Voor zijn

vertrek schenkt de antiquair een doos met allerlei boeken, documenten, brieven,

notities uit verschillende tijdperken. Waar komen die vandaan?

Zodra de verteller een en ander chronologisch heeft gerangschikt, na veel research

snippers kan situeren en uitwerken reconstrueert hij de wonderlijke geschiedenis van

vele levens. Dit boek.

En deze uitzonderlijke mens. In het begin lijkt altijd weer overleven voor I.L. een

vloek, tragisch (telkens geliefden achterlaten, de grote vermoeidheid) ... geleidelijk ook

een onverzadigbare nieuwsgierigheid, of verzet tegen wat hij meemaakt ... Nog later?

Hij wordt de onwillige getuige van twee millennia en bijna alle volkeren.

Voortgedreven door hoop en wanhoop, verlamd van eenzaamheid, bedreigd door

onbegrip, gevangenissen, oorlogen, soms getroost door een ontmoeting. En op zoek

naar?

Tussen 1973 en 2OO9 heeft de auteur gestadig gewerkt aan deze levensreizen. Dit is

geen Dan Brown-hype (er was nog geen sprake van), maar het relaas van innerlijke

spanningen en levensvragen in steeds weer andere omgevingen en confrontaties. 

Dit uniek boek (deel I van een trilogie) bevat ganse romans (zo Anno M), novellen, vele

kortverhalen, essays (onder andere over Ausonius, Meister Eckhart, Dante, Dürer,

ikonen, volkskunst, tuinen), (proza)gedichten, dagboeken en talrijke reisbrieven. Deze

schilderen een weids panorama van 2OOO jaar Europa, met talloze details.

Zonder weerga in de Nederlandse literatuur!

Een uitgave van WEL, Leuven. 71O blz., 29,5 euro. Voor verzending + 7 euro

Taxipost.  De oplage is beperkt, bestel dus tijdig.


